LEUK OM TE WETEN

LEUK OM TE WETEN

Quetzalcoatl

Marcel van der Voort

Midden-Amerika is vergeven van de relicten van
de godsdienst van de Maya’s. In tal van tem-

pels, of wat daarvan
is overgebleven in de
loop der tijd, kom je
de mysterieuze, ge-
vederde slangengod
Quetzalcoatl  tegen,
die in de Maya-gods-
dienst een nauwe-
ljks te overschatten
rol heeft gespeeld.
Niet verwonderlijk
dat toeristen op der-
gelijke plekken ver-
leid worden om van
een plaatselijke am-
bachtsman souvenirs
aan te schaffen waar-
op deze, de ene keer
met meer vaardig-
heid dan de andere,
de slangengod heeft
afgebeeld of in heeft
uitgesneden. De
ruimte in haar rugzak
liet het mijn dochter
Sandrijn niet toe om
in Palenque, Chiapas
een groter en zwaar-
der souvenir aan te

schaffen dan een mooi stukje leer, waarop een
Maya-priester een wel erg gemuteerde Crota-
lus durissus hanteert. Ik ben er hoe dan ook

erg blij mee.
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Central America is full of relics of the Mayan re-
ligion. In many temples, or what has remained
of them over time,
you will encounter the
mysterious feathered
serpent god Quetzal-
coatl, who played a
role in the Mayan re-
ligion that can hardly
be overestimated. It
is not surprising that
tourists in such plac-
es are tempted to buy
souvenirs from a local
craftsman in which
the latter, some-
times with more skill
than the other, has
depicted or carved
the snake god. The
space in her back-
pack did not allow
my daughter Sandrijn
to purchase a larger
and heavier souvenir
in Palenque, Chiapas
than a fine piece of
leather, on which a
Mayan priest wields
a very mutated Crota-
lus durissus. | am very
happy with it nevertheless.
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